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125 jaar kerkelijk leven in Utrecht-Zuid

Egbert Boerma (eindredactie), Bert Bontan en René Kil

Over de redacteuren
De drie redacteuren zijn lid van de wijkgemeente Nicolaikerk. Bert en René hebben het complete archief 

uitgezocht en gerubriceerd van de Diakonieschool nr.4, het Wijkgebouw Maranatha, de Vaartkerk, de 

Julianakerk, het Wijkgebouw Croesestraat, de Zuiderkerk en het Zuidererf (met hulp van Margriet Hopma). 

Egbert heeft onderzoek gedaan (met hulp van o.a. Bini Biermans) in de archieven van de Maranathakerk, 

de Immanuëlkerk, de Oosterkerk, de Centrumgemeente en de Marcuskerk. Met z’n drieën hebben zij de 

recente geschiedenis van de Nicolaikerk in kaart gebracht.

Egbert heeft het schrijfwerk op zich genomen, waarbij Bert en René hem het materiaal aanleverden 

en kritisch volgden. Alle drie hebben zij veel plezier beleefd aan de samenstelling van dit boek.

Over de opbrengst van dit boek
Ruim 165 jaar geleden nam de diaconie het onbaatzuchtige initiatief om de analfabetisering en de armoede 

te lijf gaan met het stichten van een klein schooltje in het armste deel van Utrecht-Zuid: de Diakonieschool 

nr.4 en iets later het Wijkgebouw Maranatha. Kinderen werden daardoor uit de steen- en dakpanfabrieken 

weggehaald en kregen onderwijs (en eten).

Ook vandaag de dag is de diaconie nog actief in Utrecht in de ondersteuning 

van sociale projecten t.b.v. van kansarme Utrechters, waaronder ook 

kinderen. De opbrengst van dit boekje gaat dan ook volledig en rechtstreeks 

naar de diaconie en vandaar naar diverse projecten, waaronder de Stichting 

Leergeld Utrecht. 

De minimale prijs voor dit boekje bedraagt 15,00 euro, maar u wordt van 

harte uitgenodigd om een hoger bedrag over te maken via de onderstaande 

QR-code. Het volledige bedrag dat u betaalt, komt ten goede aan de 

diaconale projecten! 
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Via de QR-code kunt u 
dit boek betalen en de 

diaconale projecten steunen. 

Hartelijk dank!

            
      
 
 

            
  
 
 

       
        

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


